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Donderdagavond 9 januari vond 
onze tweede nieuwjaarsborrel 
plaats. Tijdens die bijeenkomst 
sprak voorzitter Hans Klink de 
aanwezigen toe.  

Namens het bestuur heet ik jullie van 
harte welkom. Wat fijn om weer zoveel 
leden te zien op deze tweede nieuwjaars-
bijeenkomst van onze vereniging.
Dit jaar zijn we helaas niet in het Oude 
Raadhuis. Graag informeer ik jullie hier-
over. De werkgroep huisvesting, bestaande 
uit Hans Verhees, Henk van Sleeuwen en 
Peter v.d. Boogaard, heeft afgelopen jaar 
veelvuldig gesprekken gevoerd met diverse 
ambtenaren van onze gemeente. Helaas 
hebben die nog niet geleid tot het 
gewenste resultaat. Ik durf gerust te stellen 
dat dit niet aan onze werkgroep ligt maar 
aan de samenwerking met de gemeente. 
Hierover zijn we niet tevreden. We blijven 
ons richten op het Oude Raadhuis als 
voorkeurslocatie maar ook  andere 
mogelijke alternatieve locaties worden 
geïnventariseerd.
Ik kijk met trots terug op 2024. Het was 
een succesvol jubileumjaar. De werkgroep 
Jaarprogramma is aan de slag gegaan met 
de invulling van het onderwerp ’40 jaar 
jong’. Ze had zichzelf als doel gesteld om 
onze invloed op de Mierlose gemeenschap 
zichtbaar te maken en daarbij de 
samenwerking op te zoeken met 
bestaande jubilerende verenigingen en 
lokale (jubileum)initiatieven. Dat is goed 
gelukt! Tijdens de laatste lezing en 
tentoonstelling ‘Mierlo rond 1984’ werd de 
impact van onze vereniging duidelijk. 
Zonder onze vereniging had Mierlo nu 
geen bevrijdingsmonument. Ook geen 

Meiboom trouwens. Ook hadden we niet 
geweten wat voor moois er hier allemaal in 
de grond zat. En er zou geen Canon van 
Mierlo zijn geweest met een stickerboek. 
Dit natuurlijk naast onze jaarlijkse lezing-
en, tentoonstellingen en onderzoeken die 
gepubliceerd worden in de  Koerier.
Als ik kijk naar de samenwerking met 
andere verenigingen dan is dat ook goed 
gelukt; ik denk aan de samenwerking met 
Sint Catharina en Sint Barbara Gilde die 
550 jaar bestond (met het themanummer 
Myerlese Koerier nr. 1 2024), met het 
Jeugdvakantiewerk (hebben de lezing 55 
jaar JVW Mierlo gegeven), met de Kersepit 
(de opening tentoonstelling Kersen-
koninginnen door de tijd door Kersen-
koningin Robin), het Oranje Comité (met 
de opening van Koningsdag door het 
onthullen van een nieuw schildje op onze 
Meiboom) en de lezing 'Mierlo 80 jaar 
bevrijd' door erelid Rinie Weijts die ons 
afgelopen jaar helaas is ontvallen.
Vanwege onze zichtbaarheid worden we 
steeds vaker gevonden en benaderd. In het 
begin van 2024 stond er een mooi artikel 
over ons in het blad van Brabants Heem 
‘InBrabant’. Ook tijdens de Mierlose 
Dorpsquiz werd er aan ons gedacht. 
Dankzij de tweede plaats van het team 
Mierelse mi Pit ontvingen we € 400,-. 
(zie verder pagina 3)
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INHOUD
Het nieuwe jaar is 
begonnen, daarmee  
is het eerste kwart 
van deze eeuw al  
afgesloten. Ook het 
jaar van die viering 
van ons 40 jarig 
bestaan. Tĳd om 
vooruit te kĳken 
naar wat we in het 
komend jaar gaan 
doen.

De werkgroepen van 
onze vereninging 

kunnen heel goed leden 
gebruiken die hun 
geledingen komen 

versterken. Dus als je 
wat tijd over hebt om te 
komen helpen, ben je 

meer dan welkom. Meld 
je dan aan via de 

mail. 

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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IN MEMORIAM RINIE WEIJTS

Ik heb vijf minuten de tijd gekregen om iets te vertellen over Rinie bij onze 
Heemkundekring. Ik weet zeker dat dit Rinie niet gelukt zou zijn … hij vertelde altijd vol 
trots over onze vereniging. En ging het niet daarover dan ging het wel over onze lokale 
geschiedenis waarvan hij zeer veel wist. Hij was een lopende, lokale encyclopedie die dit graag liet zien en horen. 
Veertig jaar geleden was Rinie één van de initiatiefnemers om een Heemkundekring in Mierlo op te richten. Het begon 
in mei met de lezing ‘Heemkunde de moeite waard’. Op 7 juni 1984 vond de oprichtingsvergadering van 
Heemkundekring Myerle plaats in Zaal Den Heuvel. Eigenlijk dus op de plaats waar we nu ook zijn (hoe mooi is dat 
eigenlijk).  Rinie maakte deel uit van het eerste bestuur en was vice-voorzitter. Hij vervulde deze rol tot en met 1989. 
Twee jaar later, in 1991, werd hij voorzitter en bleef dat tot en met 2008, maar liefst 17 jaren. Van 2010 tot en met 2019 is 
hij bestuurslid/notulist geweest. Als je die termijnen bij elkaar optelt kom je uit op 31 jaar bestuurslid. Geen wonder dat 
als gesproken werd over Heemkundekring Myerle, men vaak, zeg maar bijna altijd, bij Rinie uitkwam. 

Hij kwam van ’t Hout en liet vaak genoeg weten dat dit ook bij het grondgebied van onze vereniging hoort. Een echte 
ambassadeur. Vaak was hij te vinden in de Geseldonk waar hij nog maandelijks met vele anderen aanwezig was om de 
mensen op oude foto`s te herkennen. Ook heeft Rinie ervoor gezorgd dat alle uitgaven van de Houtvonken, zeg maar 
de Mierlo-Houtse Rond de Toren, digitaal in ons bezit kwamen. 
Rinie was een echte Heemkundeman en heeft veel bijgedragen aan onze vereniging. Vele artikelen heeft hij geschreven 
voor ons verenigingsblad de Myerlese Koerier. Ook gaf hij graag lezingen en presentaties. Die bereidde hij tot in de 
puntjes voor …. en o wee als de techniek hem in de steek liet. Als ik zijn publicaties en lezingen bekijk dan had hij 
voorkeur voor een drietal thema’s. Hij heeft diverse presentaties gegeven over de heksenvervolging in Mierlo. Die heeft 
hij vastgelegd in het boekje ‘De Heksenverhalen’. Maar ook de textielgeschiedenis had zijn aandacht. Hij heeft 
themanummers geschreven over de ‘Milo’ en de ‘Haes’. Speciale aandacht had hij voor de Tweede Wereldoorlog. Hij is 
initiatiefnemer geweest van het Bevrijdingsmonument bij de bibliotheek. In 1994 bij de viering van 50 jaar bevrijding is 
dit bevrijdingsmonument gerealiseerd. Vijfentwintig jaar later, in 2019, heeft hij, samen met Rinus Sloots, opnieuw het 
initiatief genomen. Deze keer om een herdenkingsplaquette voor alle burgerslachtoffers uit Mierlo en Mierlo-Hout aan 
dit monument toe te voegen. Ook de themauitgave van de Myerlese Koerier werd door Rinie geschreven en 
samengesteld. Daarnaast kwamen vaak schoolklassen naar het Britse Ereveld toe om van Rinie het verhaal over de 
tweede oorlog te horen. 
Hij was ons eerste lid dat in mei 2007 het Zilveren Draaginsigne van het Brabants Heem in ontvangst mocht nemen. 
Deze wordt op voordracht uitgereikt aan personen die zich op verdienstelijke wijze hebben ingezet voor de 
heemkundebeoefening binnen een aangesloten vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2023 werd hij, 
samen met twee anderen, terecht tot Erelid van Heemkundekring Myerle benoemd. 
Dit jaar vierde onze vereniging een jubileum. Een fijne herinnering is dat Rinie, samen met Tonnie, afgelopen 17 
november de jubileummiddag ter ere van ons 40-jarige bestaan nog heeft mogen meemaken. Dat was een leuke 
middag waar veel gelachen en gekletst werd.

Rinie, door jouw bijdrage en betrokkenheid is onze vereniging, Heemkundekring Myerle, de trotse en sterke vereniging 
die het op dit moment is. 
                                                                                     Dank daarvoor.

Op 17 december 2024 ontvingen we het droevige bericht van het 
overlijden van Rinie Weijts. Rinie was een zeer betrokken erelid en 
sinds de oprichting betrokken geweest bij onze vereniging. Namens 
Heemkundekring Myerle heeft onze voorzitter tijdens de afscheids-
dienst op 21 december 2024, de volgende woorden gesproken.
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BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN
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Op vrijdag 29 november vond de jaarlijkse nieuwe-leden-avond plaats. We organiseren deze 
avonden om nieuwe leden kennis te laten maken met onze vereniging. De opkomst was niet 
hoog, maar de aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in wat zij mogelijk voor onze 
vereniging zouden kunnen betekenen.
Na een toelichting op het beleidsplan door onze voorzitter, 
hebben we een wandeling gemaakt. Deze stond in het teken 
van het jaarthema: “Heemkundekring Myerle 40 jaar jong”. 
Het was een korte wandeling door de Dorpsstraat 
(Johannesschool, Branten Dierenspeciaalzaak/Ruijters 
Parket), Prelaat Brantenstraat (Handymarkt Verbruggen), 
Geldropseweg (Esso Van de Kimmenade), Heuvel 
(Restaurant Die Almhütte) en via de Dorpsstraat (Branten 
woninginrichting, rijwielzaak Tinus van Hoof) weer terug 
naar het Oude Raadhuis. Hier hebben we onder het genot 
van een hapje en een drankje nader kennisgemaakt met 
elkaar en gesproken over verschillende mogelijkheden 
binnen de werkgroepen (Collectiebeheer, Cultuurhistorie, 

Communicatie, Data-
centrum, Archeologie, 
Educatie, Jaarprogramma, 
Meiboom, Huisvesting).
Heb je deze avond gemist, 
houd dan de nieuwsbrief in 
de gaten wanneer een 
volgende avond georganiseerd wordt. Mocht je interesse 
hebben en je talent willen inzetten voor een werkgroep 
meld je dan aan via  dit mailadres en geef aan met welke 
werkgroep je graag in contact komt. Deze oproep geldt 
overigens niet alleen voor nieuwe leden.

Aan het einde van vorig jaar zijn we benaderd door Rob van den Crommenacker, 
directeur van Kindcentrum Puur Sang (locaties Lucia en Loeswijk). Hij wil komend 
jaar graag met ons samenwerken omdat de Luciaschool dit schooljaar 150 jaar bestaat 
en de Loeswijk 50 jaar. Uiteindelijk heeft mede deze samenwerking tot het jaarthema 
‘Onderwijs in Ontwikkeling’ geleid. Dit jaar willen we weer de samenwerking 
opzoeken met andere verenigingen.  De werkgroep  Jaarporgramma is bezig ook voor 
2025 weer een jaarprogramma op te stellen. Deze groep is op zoek naar enthousiaste 
leden die willen meedenken over activiteiten en het organiseren hiervan. Een oproep 
in de nieuwsbrief heeft helaas nog niet geleid tot nieuwe aanwas. Daarom doe ik die 
hier nogmaals; doe actief mee met de leukste vereniging van Mierlo!

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden voor de 
diverse werkgroepen, projecten en het bestuur. In de 
diverse nieuwsbrieven hebben oproepen gestaan 
maar die hebben helaas nog niet geleid tot 
aanmeldingen (terwijl we met meer dan 200 leden 
zijn!). Ik voorzie dat we dit geen jaren meer gaan 
volhouden. Zonder méér enthousiaste leden en 
vrijwilligers zullen er werkgroepen gaan verdwijnen. 
En als iets er niet meer is ……... 
Als bestuur vinden we het belangrijk dat onze vrijwil-
ligers en werkgroepen goed gefaciliteerd worden met 
bijbehorende ruimte om zelf initiatieven te 
ontplooien en met de daarbij horende financiën. 
Hopelijk wordt het hierdoor leuker. Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering in april zal het vrijwilligers-
beleid worden voorgelegd ter goedkeuring. Ook gaan 

we als bestuur in gesprek met de 
werkgroepen om te kijken wat er 
speelt en wat nodig is. Maar voor 
de bemensing en invulling van 
deze werkgroepen hebben we 
jullie, de leden van onze club, 
keihard nodig. Ik voorzie dat de 
komende jaren cruciaal worden 
voor het voortbestaan van de 
mooie vereniging zoals we die nu 
nog zijn. 
Ondanks deze kwetsbaarheden en 
uitdagingen, blijf ik optimistisch. 
Zoals benoemd worden we steeds 
vaker gevonden en benaderd. We 
hebben nog steeds een stijgend 
aantal leden en financieel zijn we 
op dit moment een gezonde 
vereniging. Ik heb er vertrouwen 
in dat dit jaar duidelijk wordt hoe 
onze toekomstige huisvesting eruit 
gaat ziet. Ook vertrouw ik op 
jullie, zodat de werkgroepen weer 
bemenst worden. En het mooie 
hiervan is, is dat we deze zelf in de 
hand hebben. Met jullie medewer-
king zullen we zeker weer een 
succesvol jaar tegemoet gaan zien.

mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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BOOMSTAMKANO OPGEGRAVEN IN ESCH

Bij proefsleuvenonderzoek op een terrein 
in Esch waar vier Ruimte voor Ruimte 
woningen gebouwd worden is een 
boomstamkano aangetroffen. Het bedrijf 
Archeologisch Dienstencentrum (ADC) 
voerde het onderzoek uit. De kano is op 
circa 2,5 meter diepte aangetroffen onder 
het maaiveld en onder het heersende 
grondwaterpeil.
De vondst is stilgehouden om 
“schatzoekers” op afstand te houden en om 
eerst een besluit te nemen over de vraag 
hoe verder met deze vondst: in de 
ondergrond laten zitten en documenteren 
inclusief beheersafspraken maken?

Ter plaatse vrijmaken uit de grond halen en 
alleen de kano lichten en afvoeren voor 
verder onderzoek? Of als geheel met de 
omliggende grond verwijderen en dan 
prepareren in een geconditioneerde 
omgeving? 
Voor het laatste is gekozen. De 
boomstamkano is gelicht met de 
omliggende grond en als geheel afgevoerd 
naar het Oertijdmuseum in Boxtel voor 
verder onderzoek. (uit de Brabantse Koerier)

Onze collegavereniging uit Boxtel heeft een 
paar video’s gemaakt van de opgraving en 
de laatste stappen van het prepareren van 
de boomstamkano.

Deze nieuwsbrief wordt 
aangeboden door HKMyerle. 
Leden ontvangen deze 
automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich 
aanmelden via onderstaand 
mailadres. Via dat adres kun 
je je ook uitschrijven.

(Foto Carlo Spee)

In het Brabantse Esch is een boomstamkano opgegraven. Een mooie archeologische 
vondst. In de Brabantse Koerier van Brabants Heem werd daar aandacht aan besteed. 
Hierbij wordt ook mooi duidelijk welke vragen er bij een opgraving aan de orde komen.

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW  Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

Mooie vondst!

Maar wat doen
we ermee?

De kano van Pesse is voor zover bekend 
de oudste ontdekte boot ter wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=9OTGFU_HBBs
https://www.youtube.com/watch?v=fP0IwW0WPP4
http://www.heemkundekringmyerle.nl
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
http://www.bootvanpesse.nl/boot-pesse.html

