10 januari 2024

NIEUWJAARSBOODSCHAP VOORZITTER

Op 4 januari was in het Oude
Raadhuis onze eerste activiteit
van 2024. Het was ook de eerste
nieuwjaarsbijeenkomst van
HKMyerle. Het werd een
gezellige bijeenkomst met een
boodschap van Hans Klink.

“Namens het bestuur heet ik jullie van
harte welkom. Wat fijn en leuk om zoveel
leden te zien op deze eerste nieuwjaars-
bijeenkomst van HKMyerle. Bedacht en
georganiseerd door Annie en Marij.

Onze eerste nieuwjaarsbijeenkomst. Het
duurt even, wel 40 jaar, maar dan heb je
ook wat. Een mooie gelegenheid ook om
dit jaar ons robijnen jubileum te vieren.
Op 7 juni om heel precies te zijn. Zoals
jullie waarschijnlijk al weten, heeft ons
jaarthema hiermee te maken; 40 jaar jong.
Ik vind die tegenstelling eigenlijk wel
mooi; een van de jongste verenigingen van
Mierlo die zich bezig houdt met de oudste
zaken/geschiedenis van Mierlo!

In het kader van ons jubileum is een
werkgroep bezig om, samen en in overleg
met de werkgroep activiteiten, een mooi
programma op te stellen. We zullen
terugkijken en zichtbaar maken wat onze

invloed en impact is geweest in de afgelo-
pen 4o jaren. We hopen het programma zo
snel mogelijk bekend te maken via de
nieuwsbrief. Alvast een nieuwtje; een
volgende activiteit zal plaatsvinden op
dinsdag 5 maart, een lezing over nostalgie
met een nadruk op onder andere de jaren
80 door Ineke Strouken. Als ik terugkijk
op 2023 dan hebben we voor de eerste keer
drie ereleden mogen benoemen; Annie,
Peter en Rinie. Ook de lezingen zijn erg
goed bezocht, de laatste twee met meer
dan 120 toehoorders. Daarnaast heeft ook
de Myerlese Koerier een andere look
gekregen en hebben we twee nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen; Corry
en Peter. Toch zijn we nog niet op volle
sterkte.

Natuurlijk wordt ook vooruit gekeken; hoe
blijven we de komende 40 jaar bestaan en
relevant. Het gaat gelukkig erg goed; het
aantal leden blijft groeien en financieel
staan we er goed voor. Toch zie ik ook de
kwetsbaarheid van onze vereniging. Het
wordt steeds lastiger om vrijwilligers te
vinden voor de diverse werkgroepen,
projecten en ook voor het bestuur. Er is
weinig nieuwe aanwas in de werkgroepen
en de projecten worden vaak door dezelf-
de, vaak oudere leden, uitgevoerd. Daar

zijn we hen natuurlijk
erg dankbaar voor maar
we hebben ook nieuwe
talenten nodig. We zijn
met meer dan 200 leden!
Als iedereen een steentje
bijdraagt aan de
activiteiten van onze
vereniging dan maken
vele handen licht werk.

(Lees verder op pagina 3)

Onze fotowerkgroep is
druk bezig om reeds
bestaande maar ook

nieuwe foto’s uit te
zoeken en te rubriceren
zodat ze beter bruikbaar
zijn. Een forse, maar
interessante klus. Lijkt
het je leuk om daaraan
mee toe doen laat het
dan weten.



mailto:info@heemkundekringmyerle.nl

FOTOAVOND DECEMBER GROOT SUCCES

Het is een soort van traditie geworden; een foto- en
filmavond over (oud) Mierlo in december door Rinie Weijts.
Vele mensen wisten op woensdag 13 december om 20.00 uur
de weg naar ‘t Mierles Huukske te vinden.

Zoveel dat er nog snel tientallen stoelen bij gezet moesten worden. Ook werd
voor het eerst de presentatie op alle in de zaal schermen getoond. Dat kwam
omdat een technisch mankement op zeer creatieve wijze werd opgelost. Rinie
liet vele foto’s zien uit de rijke collectie van Heemkundekring Myerle. Hij
vertelde er ook weer veel verhalen bij, waaronder de opening van Sjef van de
Berg, kapper maar ook platenwinkel in de Vesperstraat. Deze opening werd
verricht door niemand minder dan André van Duin. En wat dacht je van het
verhaal van kapper Gerrit v.d. Heuvel die in de Marktstraat is begonnen.
Hiervan werden diverse foto’s getoond en het eindigde bij het pand waar
Veldsink-Bekx nu zit. Daar zat Gerrit voorheen. Vele bekende Mierlonaren
waren te zien zoals de familie Jacobs, Jac en Mien Coolen van de groente-
winkel/Vivo en leraar Fons van Winckel. Er werd een foto getoond uit de tijd
dat de televisie in opkomst was. Een paar kinderen zaten voor de televisie. Dat
is nu bijna niet meer voor te stellen; de jeugd van tegenwoordig kijkt geen
televisie meer maar zit op hun mobiele telefoon naar filmpjes te kijken.

Meer dan 120 aanwezigen herbeleefden het oude Mierlo weer voor een avond.
Gezien het applaus en de reacties naderhand had iedereen genoten. Hopelijk
blijft deze traditie nog lang bestaan zodat we volgend jaar weer uitzien naar de
volgende foto- en filmavond.
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Op zo'n avond
hoor je altijd

wel weer iets
nieuws!

COMMISSARIS VAN
DE KONINGIN

Heemkundekring Helmont heeft
een boekje uitgebracht: Helmond.
Werkbezoeken van Mr. Arthur E.J.
baron van Voorst tot Voorst.
Commissaris van de koningin van
1894 tot 1928.

Dit boekje bevat ook een hoofdstuk
over de bezoeken aan de gemeente
Mierlo. Naast informatie over infra-
structuur en werkgelegenheid
geven de verslagen ook een aardig
inzicht in de onderlinge verhoudin-
gen van de notabelen zoals burge-
meester, wethouders en pastoor.
Van Voorst tot Voorst geeft in
zijn reisverslagen een mooi
beeld van hoe het er aan toe
ging in het Mierlo van toen.
Op onze website zijn de
Mierlose reisverslagen ook te
vinden waarbij ook het
oorspronkelijk handgeschre-
ven verslag te lezen is.
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Voor degenenen wiens belang-
stelling uitgaat naar de gehele
provincie is op deze site ook
een link te vinden naar het
volledige reisverslag van alle
werkbezoeken van deze
ijverige Commissaris van de
Koningin.



https://www.heemkundekringmyerle.nl/img/Het_bekijken_waard/CVK/cvk.html

Wekelijks wordt gewerkt aan het inventariseren van het forse
archief dat Jos van der Vleuten heeft nagelaten. Sorteren op
persoonsnamen, straten, gebeurtenissen en verenigingen leverden
al diversen dozen vol historisch materiaal, maar ook vragen op.

Bij één van de foto’s werd de aandacht van
Rinie Weijts getrokken omdat hij de foto
niet meteen kon plaatsen in het Mierlo van
toen. Na kijken en bekijken en er
fantasieén op loslatend, had hij een vaag
vermoeden dat deze foto in het centrum
genomen kon zijn. Maar waar precies?

Het ventje op de foto is Wimke Lennarts,
voor een aantal onder ons geen onbekende
Mierlonaar. Wim poseert, mogelijk tijdens
de Mierlose kermis, heel trots voor de
straatfotograaf. Links van hem, aan de
straatlantaarn, verwijst een pijl met daar-
op vermeld ‘Garage’ naar het woonhuis
links op de foto. Waar in Mierlo kan dat
zijn?, vroeg Rinie zich af. Steeds meer
raakte hij er van overtuigd dat het in het

Dat is ook meteen de uitdaging voor de komende jaren; het enthousiasmeren van
mensen vanuit de inhoud zodat die vrijwilligerswerk willen blijven of gaan doen bij
onze vereniging. Op die manier blijven onze activiteiten gewaarborgd. We doen dit al

centrum moest zijn. Gezien de tramlijn
moest het ergens naast de trambaan zijn.
Plots bedacht hij dat zou wel eens bij de
bloemenwinkel van de Kim en het naburige
tramstation kunnen zijn. Deze gedachte
werd door Rinie op onze wekelijkse
ledenavond voorgelegd aan de aanwezige
leden. Veel vemoedens en hypothetische
mogelijkheden werden gelanceerd. Maar
het was een vraag en het antwoord bleef
toen uit. Tot enkele dagen later het bewijs
door Toon Romonesco geleverd werd. Hij
had een foto gevonden waarop hetzelfde
huis staat en waaruit eenduidig blijkt dat in
dat huis Zaadhandel de Kim gevestigd was.
Het was dus in de Marktstraat waar nu
Lenssen-Manders gevestigd is.

foto’s uit de collectie van Jos

v.d. Vleuten. En kijk eens hoe
de zolder er netjes opgeruimd
uitziet! Hoe mooi zou het zijn
als we over pakweg een jaar of

door regelmatig oproepen in onze nieuwsbrief te plaatsen. Ook hebben we in december
een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leden om die enthousiasmeren. Onlangs is

Deze nieuwsbrief wordt mede

mogelijk gemaakt door:

een bijeenkomst geweest over de toekomst van de
nieuwsbrief naar aanleiding van de enquéte. Wat
me het meeste bijstaat is de reactie n.a.v. de vraag
of je zou willen meehelpen aan de nieuwsbrief.
Door bijna driekwart werd aangegeven: “Nee, ik
wil niet meehelpen met de nieuwsbrief, maar vind
wel dat die moet blijven verschijnen”. Ik ben bang
dat we om diezelfde reden afscheid hebben
moeten nemen van de Mierlo puzzel.

Ondanks de kwetsbaarheden en uitdagingen, zie
ik de toekomst van onze vereniging positief
tegemoet. Onlangs heeft een nieuw talent,
namelijk Laurens, onderzoek gedaan en een
presentatie gegeven in 't Mierles Huukske. Ook
zijn vrijwilligers bezig met het selecteren van de

10, als we ons 50-jarig
jubileum vieren, kunnen
zeggen dat we nog een actieve
vereniging zijn, met vele
talenten en waaraan meer dan
de helft van de leden een
steentje bijdraagt. Maar dat
duurt nog wel even. Laten we
eerst samen genieten van dit
jubileumjaar. Dat dit jaar met
hulp en medewerking van een
ieder van jullie een succes
wordt. Tk dank jullie voor
jullie komst en inzet en wens
jullie namens het bestuur een
goed en vooral gezond 2024
toe! Proost.”




De Vorst is terug! En deze keer is hij niet alleen.

Reis terug in de tijd en ontdek de fascinerende wereld van de
Vroege ijzertijd. Museum Jan Cunen presenteert de allereerste
overzichtstentoonstelling van de rijkste graven uit de ijzertijd.

In Museum Jan Cunen in Oss is nog tot 4
februari de tentoonstelling te zien van de
vondsten uit het graf uit de vroege
ijzertijd. Deze zijn uit het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden overgebracht
naar Oss. Voor deze gelegenheid is die
tentoonstelling uitgebreid met vondsten
uit nog negen andere graven uit die tijd.
In de tentoonstelling worden die graven
met elkaar vergeleken. Ook wordt
ingegaan op de begrafenisrituelen en het
dagelijkse leven toen. Heel bekend is het
opgerolde zwaard uit de bronzen ketel
met een prachtig met lood, been en goud
ingelegd handvat. Een metershoge replica
is te zien op de rotonde bij het museum.
Deze tentoonstelling is de eerste van een

reeks. Het project Onder Ons laat daarbij
de komende jaren verschillende
archeologische topstukken terugkeren
naar de vindplaats. Het is een project van
het Rijksmuseum van Oudheden,
Universiteit Leiden en de Vriendenloterij.
Als je niet het museum in wilt kun je toch
op de vindplaats de gratheuvel, waar de
vondst is gedaan, bezoeken. Daar omheen
en nog wat verderop liggen nog meer
grafheuvels. De grafheuvel zelf is voorzien
van een monumentale stalen doorsnede
die een goed beeld geeft van zo'n graf.

Je hoeft nu dus niet naar Leiden voor deze
prachtige vondst die ook nog heel mooi is
ingebed in overige vondsten.

HOVO Brabant - de Seniorenacademie - biedt de Leergang Het
verdriet van Brabant (1566 - 1795) onder het calvinistisch bewind in
3 delen aan. De docent is Jos Wassink, locatie Tilburg.

Het eerste deel was afgelopen najaar.
Ingegaan is op de aanloop naar en het
verloop van de Tachtigjarige oorlog, de
ellende op het platteland en in de steden
als gevolg van deze oorlog.

Deel 2 start in maart 2024. Dan gaat het
over maatschappelijke ontwikkelingen.
De aandacht gaat daarbij uit naar de
onderlaag van de maatschappij en de
outcasts. Zowel de stad (met name Eind-
hoven, Helmond, Weert, Den Bosch) als
het platteland (waaronder ook Tilburg
viel) komt aan bod. In Holland werd er in
het kader van deze oorlog na 1600 nauwe-
lijks meer gevochten. In het zuiden
bracht de Vrede van Munster geen einde

aan het militaire geweld waaronder
vooral het platteland vreselijk leed.
Boeren moesten zich soms verschuilen
voor rondtrekkende militairen. De
bevolking werd door de verschillende
oorlogvoerende partijen afgeperst.
Gereformeerde regenten en predikanten
gingen in Brabant de scepter zwaaien.
Katholieken in Brabant zochten hun heil
in schuilkerken of in kerken in gebieden
die niet tot de Republiek behoorden. Niet
alleen om godsdienstige redenen, maar
ook om economische motieven trokken
mensen weg. Deze cursus is te volgen
zonder deelgenomen te hebben aan het
eerste deel.



https://www.hovobrabant.nl/cursussen/1434-leergang-brabant-onder-het-calvinistische-bewind-1566-1795-deel-2

VERGETEN VOORMOEDERS

Dankzij de online archieven en de websites van Heemkundekring Myerle en de Vonder heeft
kunstenares Evelien de Bruijn de afgelopen jaren onderzoek kunnen doen naar haar
vergeten voormoeders. Deze voormoeders blijken al 450 jaar uit Mierlo (o.a. Bukkems, Van
Vlerken en Beks) en Lierop te komen.

Haar onderzoek heeft geleid tot een reeks
portretten. Met deze portretten en de
flarden informatie die ze heeft gevonden,
heeft ze het leven van deze vergeten voor-
moeders proberen te reconstrueren en vast
te leggen. Het is haar interpretatie. In veel
historische aktes worden vrouwen na hun
huwelijk omschreven als "huisvrouw'. Het
leven draaide om het krijgen en opvoeden
van kinderen. We weten weinig over de
gedachten en gevoelens van deze vrouwen
zodat we ook niet weten of zij tevreden
waren met die rol. Het beeld dat vrouwen
eeuwenlang geluk en voldoening vonden in
het huisvrouwschap begint steeds meer te
wankelen. Toch voelen veel vrouwen zich
schuldig en afwijkend, wanneer zij niet
houden van schoonmaken of van andere

zorgtaken binnen het gezin omdat die rol
al eeuwenlang de norm is. Evelien wilde de
vergeten geschiedenis van haar voormoe-
ders onderzoeken en verbeelden, omdat
het als een belangrijke stap voelde voor het
ontwikkelen van ons begrip voor de keuzes
en worstelingen waarmee vrouwen nu
geconfronteerd worden. De expositie is te
bezichtigen van 28 januari tot 6 april 2024
in de Kunstzaal Dommeldal (in de Mier-
lose bibliotheek). Op 6 maart 2024 om
20.00 uur geeft ze een lezing over de
zoektocht naar haar voormoeders in d'n
Intheek. Deze lezing wordt georganiseerd
door bibliotheek Dommeldal in Mierlo.
Kaarten kun je hier bestellen .
Vanzelfsprekend is de expositie en lezing
ook interessant voor mannen.

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

Lees meer!

Het geluk

en verdriet
van alledag.

Deze nieuwsbrief wordt
aangeboden door HKMyerle.
Leden ontvangen deze
automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich
aanmelden via onderstaand
mailadres. Via dat adres kun je
je ook uitschrijven.

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl
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