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In 2003 schreef pastoor Jacques 
Kloeg in Rond de Toren deze 
kerstboodschap. Mag je zelf 
beslissen of die na 20 jaar nog 
steeds actueel is.

“Op een brievenbus ergens in Mierlo zag ik 
een sticker geplakt met de tekst: 'Geen 
reclamefolders alstublieft.’ Wij hebben 
alles al'. En zo is het: wij hebben alles al. 
Maar toch: december is een maand van 
glanzende reclamefolders en de maand 
waarin mensen elkaar met geschenken 
verrassen. Met Kerstmis vieren we dat God 
ons, mensen, verrast. Zijn geschenk aan 
ons was een kind. Een kind waarin Hij 
zichzelf laat zien en horen. Dat kind zal 
worden: een mens van licht, een vorst van 
vrede. Zo noemden de Romeinen hun 
keizer Augustus trouwens ook: vorst van 
vrede. Vanwege de belastingen hield hij 
een volkstelling. Hij maakte van mensen 
nummers. Mensen bij wie niks te halen 
viel, zoals de herders, telde hij niet mee. 
De vorst van vrede waarover de profeten 
spreken, en de engelen zingen, zit niet op 
een troon, maar ligt in een kribbe. Hij 
wordt een mens die van nummers mensen 
maakt, en bij Hem telt wel iedereen mee. 
Zijn geboorte vertelt al voor wie Hij wil 

leven: voor sukkelaars als de os en ezel 
('schorriemorrie' in het Hebreeuws), 
ongeletterde armoedzaaiers en simpele 
zielen, zoals de herders. Maar Hij wil er 
ook zijn voor de wijzen en koningen, 
mensen met een sticker 'wij hebben alles 
al' op de deur, die elke dag zien dat er 
miljoenen zijn die nog niks hebben. God is 
hen vergeten, wordt wel eens gedacht. 
Anders laat Hij al die ellende toch niet 
toe? Maar zo is het niet, denk ik. Niet God 
is ons, maar wij zijn God vergeten ...Hij 
schenkt ons het kind van Betlehem, en Hij 
hoopt op een geschenk van onze kant. En 
waar wij Hem blij mee kunnen maken, is 
met zorg voor de sukkelaars, met warmte 
voor mensen in de kou, met licht voor 
mensen in het donker, met vrede 
onderling. Wie blij is om wat hij zelf heeft, 
maar niet blij wordt om wat hij anderen 
geeft, heeft de vraag van Kerstmis niet 
begrepen. Kerstmis vraagt immers dat we 
het Pasen laten worden; dat is: leven geven 
aan hen die niet door God, maar door ons 
vaak vergeten worden. Inderdaad: 'wij 
hebben alles al'! Maar we zouden alles 
moeten zijn, voor hen die niks hebben. 
Want God maken we nergens zo blij mee 
als met het blij maken van verdrietige 
mensen. Ik wens u een Zalig Kerstfeest en 
een gezegend 2004.”

Wij wensen alle leden en 
belangstellenden van onze 
vereniging fijne kerstdagen en 
een gezond 2024.

Corrie, Hans, Hans, Henk,
Jean-Paul en Peter

KERSTMIS 2023  

INHOUD
De laatste nieuws-
brief van 2023 
waarin we (ver) 
terugkĳken, maar 
ook al vooruit naar 
het nieuwe jaar. 
Een bĳzonder jaar 
voor onze vereni-
ging want we 
hebben wat te 
vieren. Daarover 
later meer!  

Op 4 januari doen we 
iets nieuws. We houden 
een nieuwjaarsbijeen-

komst op het Oude 
Raadhuis. Een mooie 

gelegenheid om kennis 
te maken met onze 

vereniging en een aantal 
van onze leden. Je bent 

van harte welkom! 



2

KARRENWIEL TERUG IN MIERLO 

Bij deze opgraving zijn tien (water)putten gevonden. Acht daarvan waren 
stapelputten. Daarbij werden plaggen van gras of heide gestapeld op een basis 
van hout. Bij sommige putten was dat vlechtwerk, bij sommige planken en bij 
één put waren oude wijnvaten gebruikt. Bij twee putten was een karrenwiel de 
basis. Niet voor het eerst, in 2007 werd bij een opgraving op de plaats waar het 
gemeenschapshuis Het Karrewiel had gestaan in een van de twee putten ook al 
een karrenwiel aangetroffen. Dat wiel is echter verdwenen. Er staat wel een 
beschrijving en een reconstructietekening in publicatie 45 van AAC: Onder 
aan de akkers. We wachten wel nog op de publicatie van VU-hbs over de 
opgraving in Luchen.

Op Luchen werden dus twee wielen geborgen en een daarvan werd voor 
conservering en restauratie overgebracht naar het restauratiebedrijf Restaura 
in Heerlen. Het karrenwiel is inmiddels klaar en de opdrachtgever, de 
gemeente Geldrop-Mierlo, heeft besloten het permanent ten toon te stellen in 
het gebouw van de bibliotheek in Mierlo. Daarvoor was het nodig om een 
sto�ap aan te brengen op het plateau waarop het wiel rust. De voorbereiding 
is afgerond en het wiel wordt  overgebracht  naar D’n Intheek waar het 21 
december zal worden onthuld.

Te zien in 
D’n Intheek 

vanaf 
21 december

13 DECEMBER
FOTOLEZING

Aanstaande woensdag houdt 
Rinie Weijts zijn foto-
presentatie met bijbehorende 
verhalen. In de vorige 
nieuwsbrief kon je daarover 
lezen. Wil je die nieuwsbrief 
nog eens nalezen, klik dan 
hier.

Je bent van harte welkom.

Woensdag 13 december
20.00 uur
‘t Mierles Huukske
Vesperstraat 8

Heb je hem al gezien?
De nieuwe Myerlese Koerier?

 In 2020 zijn bij een opgraving tussen Luchen 2 en 8 sporen 
gevonden van enkele opeenvolgende boerderijen uit de 14e 
tot en met de 19e eeuw.  Erven met een zo langdurige 
bewoningscontinuïteit zijn zeldzaam voor de Kempen.

https://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_dl_9.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/archeologie_dl_9.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/publicaties/nieuwsbrief/2023/11_nov.pdf
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35-STE MIERLOSE MENS (UITNODIGING)

NIEUWJAARS BIJEENKOMST HKMYERLE 

Op vrijdag 5 januari 2024 wordt er weer een bijzondere persoon 
toegevoegd aan de lijst met Mierlose Mensen. Dorpsgenoten die 
zich, wars van uiterlijk vertoon voor de medemens hebben ingezet, 
zonder zichzelf te willen verrijken. 
Mierlose mensen zijn kanjers die altijd 
klaar staan voor een ander, binnen of 
buiten het verenigingsleven. En die 
onopvallend, met hart en ziel bezig zijn 
maar het niet nodig vinden zelf op de 
voorgrond te staan. 34  Mierlonaren 
werden al verrast met deze onderschei-
ding. Aan wie mag Wim van der Linden, 
de Mierlose mens 2023, op 5 januari het 
beeldje, voor  de Mierlose Mens 2024, 
overhandigen?
De Stichting Mierlose Mens nodigt  ons 
uit om hierbij aanwezig te zijn. Niet 
alleen Wim v.d. Linden maar  ook 
daarvoor is een aantal  van onze leden de 
eer te beurt gevallen de Mierlose Mens te 
zijn. Het is niet zeker of dat ook dit jaar 

weer het geval zal zijn maar zo niet dan 
gunnen we een ander van ganser harte 
deze eer. Iedereen is van harte welkom 
om getuige te zijn van de huldiging. 
Tevens is het een gelegenheid om elkaar 
in een ongedwongen, gezellige en 
feestelijke Mierlose sfeer het beste toe te 
wensen voor het nieuwe jaar. 
Het belooft een sfeervolle avond te 
worden die muzikaal wordt ingevuld 
door Wiljan van Gerwen. Door zijn 
jarenlange ervaring weet hij altijd de 
juiste sfeer te creëren. De Stichting 
Mierlose Mens stelt  ook jouw aanwezig-
heid,zeer op prijs .Het Patronaat is open 
vanaf 20.15 uur en we worden 
verwelkomd met een kop koffie of thee.

Op donderdag 4 januari 2024 om 20.00 uur vindt in het Oude 
Raadhuis een bijzondere happening plaats. Iets wat daar nog nooit 
vertoond is, iets waarbij alle leden van onze vereniging waarschijn-
lijk bij zouden moeten willen zijn! Onze nieuwjaarsbijeenkomst!

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Het is voor het eerst dat we hiermee ons vereni-
gingsjaar willen starten. Na enkele minder mooie 
jaren (corona) is de opstart wat moeilijk geweest. 
Intussen heeft de onderste verdieping van het 
Oude Raadhuis onder water gestaan waardoor het 
een hele tijd heeft geduurd voor een en ander weer 
op orde was. Daarbij ook gerekend dat ons “huis” 
vol begon te raken en er dus flink opgeruimd 
moest worden. Het begint er nu toch echt beter uit 
te zien. Zo wordt de omvangrijke nalatenschap van 
Jos v.d. Vleuten nu aangepakt en daaruit zijn al een 
aantal leuke verrassingen te voorschijn gekomen. 
Wij denken dat het begin van dit nieuwe jaar een 
mooie gelegenheid is om samen van gedachten te 

wisselen over de toekomst van 
Mierlo en van onze vereni-
ging. En natuurlijk over 
allerlei andere nieuwtjes.  
Daarom nodigen we jullie op 
4 januari uit om elkaar de 
beste wensen voor 2024 te 
komen toewensen. Uiteraard 
staan de koffie en thee met 
wat lekkers klaar en zullen we 
daarna ook het glas heffen op 
een mooie toekomst voor u 
allen en voor onze vereniging. 



4

BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN
Op vrijdag 17 november vond voor het eerst een avond plaats 
speciaal voor alleen nieuwe leden. Doel van deze avond was om 
onze leden kennis te laten maken met onze vereniging. 
Er hadden zich negen leden aangemeld voor deze activiteit. 
Behalve het kennismaken met elkaar en 
met de vereniging wilde het bestuur 
kennis maken met de passie, talenten en 
interesses van de nieuwe leden, die ze 
dan eventueel kunnen inzetten voor 
onze vereniging. 
Na een welkomstwoord van de voorzitter 
stelde iedereen zich voor. Er werden 
diverse redenen genoemd waarom men 
lid is geworden van de Heemkundekring. 
Enkelen waren ook al actief. Iemand was 
elke eerste woensdag van de maand 
aanwezig bij de fotoherkenningsgroep. 
Ook werd er interesse getoond in 
genealogie/stamboomonderzoek.

Onderwerpen Heemkundekring

Na de kennismaking werd uitleg gegeven 
over onze vereniging. Een gedeelte van 
het filmpje over het beleidsplan werd 
getoond. Ook werd ingegaan op het 
jaarthema van dit jaar  “Wonen in 
Luchen is niets nieuws.” Het belang van 
de werkgroepen werd benoemd en ook 
de huidige kwetsbaarheid. Er werd 
aangegeven dat de werkgroepen 
activiteiten, communicatie, 
cultuurhistorie & archeologie en 
genealogie altijd extra handjes kunnen 
gebruiken. Mocht je interesse hebben in 
een werkgroep meld je dan aan via 
info@heemkundekringmyerle.nl en geef 
aan met welke werkgroep je graag in 
contact komt. Deze oproep geldt niet 
alleen voor  nieuwe leden.

Wandeling GLOW

Het was de week van GLOW, dit jaar ook 
in Mierlo, dus hebben we een stukje 
gewandeld. Vanaf het Oude Raadhuis 
richting het voormalige protestants 
kerkje en via de beatbox van Bergerhof 
naar de Standerdmolen met de projectie. 
Daarna in richting waar het tramstation 
vroeger lag,  langs ’t Anker (nu ‘t Mierles 
Huukske) de hoek om naar de Wilhel-
minastraat. Rechtsaf naar WC Den 
Binnen en tussen Van der Leest en de 
Edah (weet je nog waar dit zat?) via de 
Alexanderstraat naar de Kerkstraat. Bij 
vele huizen, monumenten en straten 
werd een verhaal verteld. 

Naborrelen 

Er werd geëindigd met een chipje/nootje 
en een drankje. De deelnemers gaven 
aan dat ze genoten hadden van de mix 
van inhoudelijke informatie over de 
vereniging met de verhalen tijdens de 
wandeling. Iemand was zo nieuwsgierig 
dat hij foto’s ging bekijken en vond op 
die manier een plaat met foto’s van zijn 
vader en moeder. Iedereen nam ook nog 
de tijd om te bladeren in het thema-
nummer van de Myerlese Koerier over de 
Canon van Mierlo. We kijken terug op 
een initiatief dat navolging verdient. 
Heb je deze avond gemist, houd dan de 
nieuwsbrief in de gaten wanneer een 
volgende avond georganiseerd wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=utA80Qpw4zo
https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema23.html
https://www.heemkundekringmyerle.nl/jaarthema23.html
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
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ERFGOED BRABANT WEBWINKEL

Passend bij deze tijd van het jaar.
‘Een kribbe aan de A58' is een modern 
kerstverhaal met een duidelijke Brabantse 
tongval. Het speelt zich af op een grote 
parkeerplaats langs de weg van Tilburg 
naar Eindhoven. De bewoners van een 
camper, een oudere man en een jonge 
vrouw, krijgen op 25 december een kind. 
Terwijl ze met hun camper op de 
parkeerplaats staan, zoeven mensen uit 
heel de wereld over de autoweg voorbij. 
Sommigen komen op bezoek...

'En waar de ster bleef stille staan'.
Dit hoorspel in het Brabants dialect is een 
bewerking van 'En waar de ster bleef stille 
staan' van de Vlaamse schrijver Felix 
Timmermans. Felix Timmermans schreef 
het  in 1924 in samenwerking met de 

Nederlander Eduard Veterman. Het 
kerstspel was meteen zeer populair en is 
dat tot op de dag van vandaag gebleven. 
Het stuk staat nog steeds met grote 
regelmaat op het repertoire van Noord-
Brabantse toneelgezelschappen.

En dan iets heel anders.
De cd Sjaak is het resultaat van een 
bijzonder Brabants cultureel project. 
"Sjaak", naar een idee van Jan Smeets, is 
een initiatief van de Hoeders van de 
Brabant Bokaal. Tientallen Brabanders 
zijn betrokken geweest bij het vertalen en 
vertolken van liedjes van Jacques Brel in 
de Brabantse dialecten. Zestien liedjes 
staan op de nieuwe cd "Sjaak".

Deze nieuwsbrief wordt 
aangeboden door HKMyerle. 
Leden ontvangen deze 
automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich 
aanmelden via onderstaand 
mailadres. Via dat adres kun je 
je ook uitschrijven.

Zonder erfgoed zijn we spoorloos. Het verleden geeft reliëf aan het heden en zet onze weg 
uit naar de toekomst. Erfgoed laat zien waar je vandaan komt en wie je bent. Erfgoed geeft 
Brabant een eigen gezicht.Wist je dat Erfgoed Brabant ook een webwinkel heeft? Naast 
boeken heeft de webwinkel ook een aantal CD's in het assortiment. Enkele voorbeelden:

  Neem een kijkje
 op de webwinkel.

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW  Mierlo

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl

Lees meer!Lees meer!

http://www.heemkundekringmyerle.nl
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/fashion-god/
https://www.erfgoedbrabant.nl/webwinkel/

