ONS 8e LUSTRUM, MAAR ....

Niemand zin in het jubileum-
jaar?

Heb je de oproep vorige maand
gemist?

Onze Heemkundekring viert komend jaar
het 40-jarig jubileum. In 1984 waren er
voldoende mensen om de vereniging op te
richten, zijn er in 2024 ook voldoende om
die oprichting te herdenken? Om van dit
jubileumjaar een geslaagd jaar te maken
zijn we op zoek naar leden voor onze
jubileumwerkgroep. Voor deze werkgroep
zijn we op zoek naar leden die creatief
zijn, om leuke activiteiten te bedenken.
Maar ook die het leuk vinden deze te
organiseren.

Tijdens ons 25-jarig jubileum zijn ook
leuke activiteiten bedacht en georgani-
seerd. Denk aan de monumententocht en
de Mierlose taaltoets (zie foto). Dus lijkt
het je leuk om hieraan een bijdrage te
leveren, meld je dan aan. Het is een unieke
en mooie gelegenheid om onze HKMyerle
en haar leden in het zonnetje te zetten.

Vorige maand stond er een oproep in de
nieuwsbrief om je aan te melden voor de
werkgroep. Helaas hebben we hierop geen
enkele aanmelding ontvangen. Dat is erg
jammer. Van onze ruim 200 leden zijn er
vast enkelen die zin hebben in het
bedenken en/of organiseren van leuke
jubileumactiviteiten. Mocht je alsnog
geinteresseerd zijn of heb je nog vragen,
neem dan gerust contact op met het
bestuur. Aanmelden kan via onze
secretaris.

Mochten we geen aanmeldingen
ontvangen, dan zou dat erg jammer zijn
voor onze leden. Zonder werkgroep
worden er geen extra activiteiten
georganiseerd in het kader van ons
jubileumjaar.

We hebben jouw hulp dus hard nodig en
meld je snel aan!

Namens het hele bestuur,

Hans Klink
voorzitter

10 juli 2023

Voor het bestuur van

Heemkundekring
Myerle worden nieuwe
bestuursleden gezocht.

Dit is de kans om mee te
doen in de vereniging en
om HKMyerle nog
sterker te maken dan die
al is. Informatie via onze
voorzitter.
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EXCURSIE BOVENDONK EN OUDENBOSCH

Op zaterdag 10 juni vertrekken we iets later dan gepland bij
prachtig weer vanaf Partycentrum Den Heuvel. Toon
Bergerhof stuurt de bus naar West-Brabant waar we Hoeven
en Oudenbosch gaan bezoeken.

De eerste stop is Bovendonk, een gebouwencomplex in Hoeven waar ooit een
priesteropleiding in gehuisvest was. Na een prima start met koffie of thee met
gebak vertellen gidsen ons over vader en zoon Cuypers de bouwmeesters, over
de gebouwen en over de geschiedenis van het complex en de bewoners. We
bezoeken de kerk, de bibliotheek, het eetgedeelte en sommigen mogen een
blik werpen op de grote donkere zolder. De voorbereidingen op een
huwelijksfeest en een glimp van het bruidspaar maken het bezoek helemaal af.

Een kort ritje brengt ons in Oudenbosch waar de bus stopt bij de Basiliek van
de Heilige Agatha en Barbara. Nadat ieder op zijn eigen wijze de lunchpauze
heeft ingevuld volgt een rondleiding met een gids door Oudenbosch onder
andere langs Tivoli (het prachtige voormalige broederhuis van de broeders van
Saint Louis ) en de cour van Saint Louis (een vroeger internaat) met
indrukwekkende binnenplaats en fraaie kapel.

Tot slot is een bezoek gepland aan de basiliek, ook een gebouw van Cuypers.
De gidsen doen ook hier hun best de ontstaansgeschiedenis van dit gebouw en
de bijzondere vorm ervan aan ons uit te leggen. Ze vertellen dat dit een zeer
ongebruikelijk gebouw was voor Cuypers maar dat pastoor Hellemons dit
nadrukkelijk zo wilde vanwege zijn Romeinse verleden. Dat Cuypers voor zijn
inspiratie naar Rome werd gestuurd en daarna voor zijn ontwerp op schaal de

De Basiliek
van de Heilige

Agatha
en Barbara

Lees meer!

Sint Pieter en de voorgevel van de
Sint Jan van Lateranen combineer-
de. Het zelfbewustzijn van de
katholieken in die tijd in Brabant
zorgde voor vele nieuwe kerken en
dit “Romeinse” type op de grens
met de protestanten voelt als een
middelvinger.

Na 140 treden naar boven kun je
een rondje koepel doen om
vervolgens in de bus naar Mierlo te
stappen. In de hitte terug na een
heel geslaagde dag om af te sluiten
met een diner in Den Heuvel..
Jammer als je deze excursie gemist
hebt, wellicht is er volgende jaar

een herkansing.
/ \ DUIf( IN HET

AN

VERLEDEN

Je staat er waarschijnlijk niet
vaak bij stil maar als je
televisie kijkt, dan kijk je naar
een Brabantse vinding.

Knappe koppen bij Philips

/
N

bouwen in 1948 het eerste
toestel, en daarna zijn er
uitzendingen die alleen in en
om Eindhoven te ontvangen
zijn. Wil je hier meer van
horen luister dan naar deze
aflevering van de podcast Het

\ / geheugen van Brabant
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Sinds enkele weken is in het atrium van zorgcentrum Huize
Bethanié de fototentoonstelling te zien. Ook staat daar de
magquette van het kasteel en hangen er enkele schilderijen.

Het is een doorlopend komen en gaan
van bezoekers aan deze tentoonstelling.
Uit de reacties blijkt dat de beelden
herinneringen oproepen en leiden tot
gesprekken. Het verbinden van mensen
met elkaar en met de geschiedenis van
Mierlo was één van de doelstellingen van
het project Canon van Mierlo en die lijkt
ook met de tenstoonstelling gehaald te
worden.

Er is heel veel waardering voor het werk
van Wim van Dongen, die de maquette
van het kasteel heeft gemaakt. Velen
vinden dat die een permanente plaats
verdient in Mierlo. Het atrium van
Bethanié wordt daarvoor heel geschikt
gevonden. Er moet dan wel een kap over

geplaatst worden, want ondanks het
verzoek blijkt het moeilijk te zijn om van
het kwetsbare werk af te blijven.

Op dit moment wordt ook nog
onderzocht of het mogelijk is om de
video’s die gemaakt zijn met betrekking
tot het kasteel en haar bewoners te
vertonen op de tentoonstelling. Op de
tentoonstelling ligt ook een exemplaar
van de Koerier over de Canon van Mierlo
ter inzage. Deze is ook nog te koop bij
Bruna Mierlo of bij HKMyerle.

De expositie is in de zomerperiode te
zien. Je kunt zomaar vrijblijvend
binnenlopen om de expositie te gaan
bekijken. Tot ziens op Heer van
Scherpenzeelweg 9.

Een tweetal artikelen uit de krant. Eén uit 1876 over een bedelaar
die brand sticht en één uit 1926 over een jachtkwestie, waarbij boer
Biemans het niet eens is met de jacht op zijn grond. Wil je meer
van deze artikelen lezen kijk dan op onze website bij ‘Het bekijken
waard ..., item ‘Mierlo in de krant’ of

Deze nieuwsbrief wordt mede
mogelijk gemaakt door:

gebruik deze link.

Eivpnovey, 29 Juni. Heden werd,
onder geleide van twee maréchanssées,
van Helmond gevankelijk binnenge-
bracht cen knaapje van 10 jaren, dut
echter nict onder scheen dan 7. Hijj
had te Mierlo lucifers te koop aun-
geboden, gebedeld eno. a. bij een paar
hoog hejaarde lieden geld gevraagd
voor zijn schoeisel. Zij hadden hem
afgewezen, en toen hij des avonds te
negen uren terngkwam, hadden zij zich
reeds te bed begeven. Hij zou toen een
brandende lucifer op het stroodak heb-
ben geworpen, dat vlam vaite. Ge-
lukkig werd de brand bij tijds ont-
dekt, anders waren do bewoners wel-
licht het slachtoffer van dien moed-
wil geworden.



https://www.heemkundekringmyerle.nl/Mierlo_indekrant.html
https://292n22n7l6cp.b-cdn.net/e8d59236-06fa-4325-9ab2-ac7503f28a63_1080.mp4

Gezocht fietsende verhalenvertellers voor zondag 10 september 2023 van 12.00-14.30 uur.
Op die dag vindt voor de 3e keer het Monumentenfestival / Brabants Erfgoed weekend
plaats. Diverse monumenten zijn die dag open in onze gemeente.

OPEN
MONUMENTEN
DAG

In de nieuwsbrief van mei vroegen we al jullie
aandacht voor dit weekend. Inmiddels zijn we een
stukje verder met de opzet en organisatie. Dit jaar gaan
we iets nieuws uitproberen, namelijk een fietstocht met
een gids uit Geldrop en uit Mierlo. Zij vertellen bij de
diverse monumenten een verhaal.

Wat houdt die fietstocht met een gids in?

Het idee is om groepen te begeleiden met een gids uit
Mierlo én een gids uit Geldrop. De Geldropse gids
vertelt iets over enkele monumenten in Geldrop en de
Mierlose gids vertelt iets over enkele monumenten in
Mierlo. Beide gidsen starten op hetzelfde punt in
Geldrop of in Mierlo en fietsen met een groep mee. Het
startpunt in Mierlo is het Oude Raadhuis.

Hoe wordt dat georganiseerd?

Het idee is om met twee groepen te starten vanuit
Geldrop en ook vanuit Mierlo. De start vindt plaats om
12.00 en 12.30 uur. Het gaat dus om 4 groepen. Elke
groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers die zich van
te voren dienen in te schrijven. In totaal dus maximaal
40 deelnemers.

Dien ik iets voor te bereiden?

Voor elk monument wordt een verhaal geschreven met
minimaal de bijzonderheden. Je dient je enigszins voor
te bereiden zodat je weet waar de monumenten zich in

Mierlo bevinden. Ook bedenk je bij welke monumen-
ten je een verhaal wilt vertellen en bij welke niet (daar
fiets je langs).

Hoe lang duurt die tocht?
De fietsroute duurt ongeveer 2 uur zodat de laatsten
uiterlijk om 14.30 uur weer terug zijn.

Meld je aan!

We zijn op zoek naar 4 fietsende verhalenvertellers/
gidsen. Dus vind je het leuk om een verhaal te
vertellen? Wil je de verhalen van de monumenten in
Geldrop leren kennen? Kun je fietsen? Dan zijn we op
zoek naar jou.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Hans
Klink via 06-46505750. Aanmelden kan via de mail bij
het secretariaat o.v.v. Fietsende verhalenverteller, graag
voor 4 augustus as. Afthankelijk van het aantal
vertellers wordt

bekeken op welke

manier deze nieuwe

opzet uitgevoerd kan

worden.
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VAN HABIJT NAAR HAUTE COUTURE

Couturier Addy van den Krommenacker ontwierp een creatie, geinspireerd op het habijt van
de zusters Birgittinessen. Speciaal voor het 50-jarig jubileum van Museum Krona en de
expositie Krona als hoofdzaak. Door het zwierige plissé is het zeker een jurk van zijn hand.

De abdij van de zusters Birgittinessen in
Uden biedt sinds 1973 onderdak aan wat
ooit begon als Museum voor Religieuze
Kunst, zo wordt vermeld in de Koerier van
Brabants Heem.

In dit jubileumjaar zijn er drie speciale
tentoonstellingen. ‘Krona als hoofdzaak’ is
de eerste daarvan en loopt tot eind
oktober. De zusters Birgittinessen hebben
op hun sluier een bijzondere bekroning,
bestaande uit witte banden met rode
stippen op de snijvlakken. Die kroon -
krona in het Zweeds - gaf het museum
zijn naam. De tentoonstelling laat, naast
de fraaie creatie van Van den
Krommenacker, op verrassende wijze
kleding zien, vooral hoeden. Verrassend
omdat het niet alleen om de hoedjes van
Prinsjesdag gaat of een hoed van koningin
Beatrix, maar ook om de extravagantie in

vroegere tijden. Een drieluik van Coecke
van Aelst, ‘Aanbidding der Koning”, is een
voorbeeld van die extravagantie in het
begin 16e eeuw. Fantasievolle kleding in
combinatie met even zo opvallende
hoeden. Even fantasievol zijn de papieren
kronen die kinderen van de groepen 3 en 4
van het basisonderwijs in de gemeente
Maashorst hebben gemaakt. Bijna 1000
hangen er aan het plafond in de feestzaal
van het museum.

Een wat mindere zomerdag is heel
geschikt om het museum te bezoeken,
maar ook voor fietsers, die Uden niet te
ver vinden, is het een mooi uitstapje deze
zomer, zeker ook met de mooie kruiden-
tuin.

Het museum is te vinden in het
abdijcomplex in een groene enclave aan de
rand van Uden aan de Veghelsedijk 25.

Heemkundekring Myerle

Burg. Pankenstraat 19

5731 LW Mierlo

Op bezoek bij
de Orde van de

Allerheiligste
Verlosser

Lees meer!

Deze nieuwsbrief wordt
aangeboden door HKMyerle.
Leden ontvangen deze
automatisch. Andere belang-
stellenden kunnen zich
aanmelden via onderstaand
mailadres. Via dat adres kun je
je ook uitschrijven.

www.heemkundekringmyerle.nl

info@heemkundekringmyerle.nl
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